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Ryk daar, Emma
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In de heg van oma’s tuin zit een nest.
In dat nest liggen vier eitjes.
Merels leggen altijd vier eitjes.
Emma mag niet kijken. Zelfs niet even!
‘Dan schrikt de merel,’ zegt oma.

Vader merel vliegt af
en aanmet wormen of een slakje.
Emma legt op de voederplank stukjes appel,
dan hoeft de merel
niet zo ver te vliegen voor een hapje.




‘De merel is mijn radio,’ zegt oma.
‘Elke avond zingt hij het hoogste lied in mijn boom.’

‘Malle oma,’ lacht Emma.
‘Echt waar, hij zingt zo vrolijk als een lentedag.
En hoe vaker hij zingt, hoe mooier hij klinkt.

De merel vliegt
op de voederplank.
‘Thuhupruttuje, Thuhupruttuje,’ roept hij.

Zijn verenpak glimt in het voorjaarszonnetje
en zijn snavel is zo oranje als een wortel.

‘Hij heeft niet voor niets een vrouwtje gevonden,” zegt oma.
‘Hij is kerngezond, dat zie je aan de kleur van zijn snavel.



Op de voerderplank landen twee koolmeesje.

‘Aha, Ze komen deftig eten. Ik zal wat zaadjes
neerleggen,’ zegt oma.

‘Ze hebben niet voor niets hun hoed op en hun stropdas om.

‘Niet! roept Emma.
‘Jawel hoor,’ zegt oma,

‘kijk maar naar het zwarte petje op hun Kop
en de brede stropdas op hun buik’
‘Oma, weet je, vraagt Emma.

‘Nee, ik weet het niet!” zegt oma.
‘Jawel, je mag niet jokken.'
‘Maar ik jok niet,
‘het lijkt toch alsof ze een petje op hebben
en een stropdas dragen.



